Welkom in groep 8!

De klas bestaat uit 20 kinderen. Juf Roelien en Meester Rik zijn de leerkrachten
van deze groep.

Dit jaar houden de kinderen een boekbespreking, spreekbeurt en maken ze een
werkstuk. Waarin zij laten zien hoe ze informatie kunnen verwerken en
presenteren. Ook doen we mee aan de voorleeswedstrijd, waarbij leerlingen hun
favoriete verhaal mogen voorlezen. Tijdens Mediamasters leren de kinderen
meer over mediawijsheid en hoe je bewust en veilig met media omgaat.

Natuurlijk zijn er ook tradities die niet mogen ontbreken. Het kamp is vaak een
van de hoogtepunten van het jaar, net als het oefenen en opvoeren van de
musical: een feestelijke afsluiting van de basisschooltijd.

Daarnaast bereiden we de leerlingen voor op het voortgezet onderwijs. In groep
8 besteden we veel aandacht aan leren plannen, leren leren en het vergroten van
zelfstandigheid, zodat iedereen met vertrouwen de overstap kan maken.

Kortom: groep 8 is een bijzonder en leerzaam jaar, waarin kinderen niet alleen
groeien in kennis en vaardigheden, maar ook samen mooie herinneringen maken
die ze nooit vergeten.




