
Welkom in groep 1/2
Graag willen we jullie een kijkje geven in onze gezellige

klas. Dit schooljaar hebben we als centraal thema
‘Kikker’. Kikker en zijn vriendjes zie je op verschillende
plaatsen in de klas terug. Daarnaast werken we door

het jaar heen thematisch aan verschillende
onderwerpen, zoals: Samen met kikker, ik werk in de

bakkerij en ik zoek kriebelbeestjes. 

We vinden bewegen heel erg belangrijk in en buiten de
klas. Dit omdat kleuters leren door bewegen en

spelen, het heel erg goed is voor de rijping van de
hersenen en ook nog eens ontzettend leuk om te

doen! Binnen doen we beweegspelletjes, maar
springen, kruipen of rollen we ook vaak naar buiten

toe. Buiten hebben we een heerlijk plein om te spelen,
met veel groen en een verkeersplein! Altijd wat te

doen 🙂 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen het fijn heeft in
onze groep. Samen hebben we dan ook afspraken

gemaakt waar we ons aan willen houden. Deze
afspraken zijn zichtbaar in de klas en herhalen we

regelmatig. Wij hopen dat iedereen zichzelf kan zijn en
zich als een vis in het water voelt bij ons in de klas.

Groetjes, de kinderen en juffen van groep 1/2.


